
1 

 

 
 

Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   17 mei  2026  om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Karin van den Broeke 
Ouderling: mw.  Lysbeth Strating 
Diaken: mw.  Lia Rozendaal 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Tanja Jeremiasse 
Videoteam: dhr.  Martin Vooijs 
Gastvrouw mw.  Nel van de Merbel  
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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied 215:  2 en 3    (gemeente gaat staan) 

 

2  Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

3  Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

Groet en bemoediging     (beurtspraak)  

Voorganger: De Heer zij met u 
Allen:  Ook met u zij de Heer 
Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen 

(De gemeente gaat zitten) 

 

 

 



3 

 

Zingen  Lied: 215:   4 en 5 

 

4  Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 

 

5  Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 

op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 

 

Kyriëgebed  

 

Zingen Glorialied  210:   1 en 2   (staande) 

 

1  God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

2  Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 
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Lezing uit de Profeten: Ezechiël   39,   28-29 

28  Ze zullen beseffen dat Ik, de HEER, hun God ben: Ik heb hen onder vreemde 

volken in ballingschap gestuurd en Ik breng hen ook weer samen in hun eigen 

land; Ik zal niemand achterlaten.  

29  Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer 

voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER.”’ 

 

Zingen Lied    Psalm   68:  2 en 7 

 

2  Draag op een lied, aan Hem gewijd 

die spoorslags op de wolken rijdt; 

hoog is de Naam verheven! 

Hij, vader van ’t verweesde kind, 

bij wie een vrouw bescherming vindt 

in haar vereenzaamd leven. 

Hij, Here in zijn heiligdom, 

doet wie verlaten was, weerom 

het samenzijn ervaren. 

Wie was gevangen wordt bevrijd, 

maar Hij verbant in eenzaamheid 

al wie weerspannig waren. 

 

7  God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 
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Lezing uit het Evangelie:   Johannes   17:   1-13 

Jezus bidt voor zijn leerlingen 

1  Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: 

‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de 

Zoon uw grootheid tonen.  
2  Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen 

die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.  

3  Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U 

gezonden hebt, Jezus Christus.  

4  Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U 
Mij opgedragen hebt.  

5  Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had 
voordat de wereld bestond. 

6  Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U Mij uit de wereld 
gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben 

uw woord bewaard,  

7  en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt.  

8  Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij 

hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze 
geloven dat U Mij hebt gezonden. 

9  Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij 

hebt gegeven, omdat zij van U zijn  
10  - alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in 

hen mijn grootheid zichtbaar geworden is.  

11  Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de 

wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij 
gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.  

12  Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door uw naam, die U Mij gegeven hebt, 

bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan, behalve 
degene die al verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan.  
13  Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij 
vervuld worden van mijn vreugde.  
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Zingen Lied    663 :  1 en 2 

 

1  Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 

 

2  Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

 

Overdenking van het Woord 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen Lied     666 :  1 en 2 

 

1  De Heer is opgetogen. 

Hij steeg boven ons uit. 

Wij staan met onze ogen 

voor een beslagen ruit. 

Daarop heeft Hij geschreven: 

Ik laat je niet alleen. 

Een glimlach van zijn vrede 

valt door die woorden heen. 
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2  De Heer is in de wolken, 

onttrokken aan ons oog. 

Maar Hij heeft alle volken 

zijn Koninkrijk beloofd. 

Al blijft Hij nu verborgen 

in teken en in taal, 

straks, op de nieuwe morgen, 

zien wij Hem allemaal. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader. 

 

Aansluitend inzameling van de gaven. 

 1e collecte voor  PKN Missionair werk 
 2e collecte voor  Diaconie 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied 423 ;  1,2 en 3    (staande) 

 

1  Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 
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3  Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen  

 

(gezongen AMEN) 

 

 
 
 
 
 

 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  24 mei 2026 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds. D. Smink  voor. 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar:  communicatie@pghnv@gmail.com 
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